
Liturgie Avondmaalsviering 9 juni 2013 – Wehl  

 

Thema:  

 

Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon  

Organist: Henk Peppelman  

 

 

Mededelingen  

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangslied:  Psalm 25 : 2 en 4  

 

Glorialied: Gezang 431 : 1, 3 en 6   (Nieuwe Liedboek Lied: 869)  

 

Gebed voor het openen van de Bijbel  

 

1e lezing: 1 Koningen 8, 22 en 37-43  

 

Zingen: Gezang 20 : 1 en 2  (Nieuwe Liedboek Lied 146a.  

 

2e Bijbellezing:  Lucas 7, 1-10 

 

Zingen: Tussentijds lied 76 ( Nieuwe Liedboek lied 534)  – Mel. Gezang 192)   

 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden: 

is zelf het licht dat ruimte geeft, 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

Overdenking  

 

Zingen: Gezang 444 : 1 en 2  (Nieuwe Liedboek lied 43) 

 

Avondmaalsviering  

 



Gebeden  

 

Slotlied:   Gezang 291   

 

Zegen  + gezongen Amen  

 

  


